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Zondag 25 februari 2025 

Marcgus 9: 2 – 10 

Thema: Een vleugje hemel 

 

Verkondiging 

Er zijn van die dagen dat alles klopt: 

de zon schijnt, de klus die niet wilde vlotten, is in een ommezien geklaard, 

het bezoek waar je tegen op zag, valt reuze mee, 

je bent zo verliefd dat de hemel de aarde lijkt te raken 

of je voelt je zó dichtbij God dat geloof geen twijfel lijdt. 

Zo’n topdag is het, als Jezus met zijn discipelen de berg opgaat en het hogerop zoekt  

want in platland ontmoet je God niet. 

Op die berg klopt alles!  Wat een hoogtepunt, wat een toppunt van geloof. 

 “Dit…. dit is de hemel op aarde” stamelt Petrus  

 “Dit moeten we vasthouden; laten we tenten opslaan en hier blijven” 

Ja dat zou je wel willen want deze momenten zijn zeldzaam; er is immers altijd wel wat. 

 

Vandaag komen we samen op de terp; 

en ook al zal niet elke kerkdienst een topervaring zijn toch mag je verwachten dat hier  

de hemel voelbaar is in liturgie en samen zijn. 

Voor sommigen of misschien wel voor velen, is dat vooral de functie van de kerk: 

de ruimte waar je op adem komt, waar je iets van de hemel ervaart in de liturgie, het orgelspel, de stilte; 

het gebouw als heilige ruimte  waar je je in een andere wereld waant. 

 “Laten we tenten opslaan en hier blijven” 

Maar dat kan dus niet: “We kunnen hier niet blijven, we kunnen hier niet blijven staan” 

want we moeten, net als Jezus en zijn leerlingen,  straks weer bergafwaarts, 

terug naar het gewone leven waar altijd wel wat is. 

Maar terwijl voor de één kerk zijn vooral een berg-ervaring is, 

is het juist voor de ander het omgekeerde: écht kerk ben je niet hier maar in de wereld: 

de echte dienst begint pas als het hier afgelopen is.  Je komt hier niet om verlost te worden van de wereld 

maar om te leren dat wij de wereld moeten verlossen. 

Ze willen hier beslist geen tenten opslaan. 

Ach soms lijkt het wel dat kerk op de berg en kerk in de wereld zó ver van elkaar afstaan dat ze niet samen 

kunnen. Maar waarom zouden deze twee  tegenover elkaar moeten staan? 

De hemel concurreert toch niet met de aarde? 

Nee in tegendeel….. het liturgische, het bezinnende én het kerk in actie vullen elkaar aan. 

In een wereld, in ons leven, waar altijd wel wat is, hebben we bergervaringen nodig, 

momenten waarop de hemel voelbaar is, je geïnspireerd wordt,  

kracht krijgt om het leven van alledag te kunnen leven. 

 

Navalny zei in één van zijn toespraken: 

“Ik ben een religieus persoon en dat helpt mij enorm bij wat ik doe. 

Door mijn geloof is het voor mij gemakkelijker dan voor anderen om politiek te bedrijven in Rusland.” 
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Dat kan dus de hemel doen met mensen op aarde, 

zeker voor wie door een dal van diepe duisternis gaan, 

zoals Jezus die aan het begin van zijn lijdensweg, moed en kracht put uit deze bergervaring. 

En wij?  

Ik hoop dat ook wij bergervaringen hebben in een lied, een goed woord,  een schouderklopje, een gebed. 

Dat het bemoedigende vleugjes hemel zijn die helpen om uit te houden in het geloof, in het leven, 

zeker als we in een dal zitten. 

Ik hoop dat als wij straks weer terp-afwaarts gaan, er dan iets te merken is van onze ontmoeting met God; 

dat ons kyrië door de muren heen klinkt, en wij met ontferming bewogen zijn met de wereld buiten deze 

muren. 

Dat de liefde die wij hier bezingen  voelbaar is in de straten van Goutum, Hempens of Leeuwarden; 

dat niet alleen mijn naaste in de kerkbank maar ook mijn buurman in de straat ervaart dat God naar ons 

omziet; 

dat de genade en vrede waarmee wij hier begroet worden ook buiten dit gebouw ons heilig zijn. 

Ach de praktijk van alledag is vaak weerbarstig maar juist daarom ook mogen we hier steeds samenkomen 

om te bidden om vergeving, én opnieuw bemoedigd, geïnspireerd te worden om,  

in een wereld waar altijd wel wat is, ons niet neer te leggen bij het doemdenken 

maar opstaan en Christus volgen in zijn DOEN-denken. 

Ik geloof dat een gemeente die zó bergafwaarts gaat 

van grote betekenis is omdat ze de hemel de aarde doet raken. 

amen 

 
 


